
Mười bốn chặng đường Thánh Giá
 

Nơi thứ Nhất: Đức Chúa Giêsu bị quan Philatô kết án  
 

             Trước một phiên tòa đầy bất công, Đức Giêsu đã bị vị quan ngoại đạo kết án tử. Tội của Người 
                                chẳng có gì khác hơn là tội của yêu thương và khao khát sự công chính. Hơn hai ngàn năm sau, 
                                những kẻ theo Người cũng cùng chung số phận. Đức TGM Ngô Quang Kiệt, các linh mục Dòng 
                                Chúa Cứu Thế, và các giáo dân Hà Nội đã làm chi nên tội? Những kẻ kết án các Ngài đã hành 
                                xử như những tên ngoại bang không hơn không kém. Bởi nếu cùng chia một dòng máu đỏ, cùng 
                                khoác một màu da vàng, cùng được sinh ra là lớn lên trong dòng sữa của mẹ Việt Nam, thì họ 
                                đã không hành động cách thiếu nhân tính như vậy. Tiếng kêu gào của đám đông ngỗ nghịch 
“đóng đinh nó vào thập giá” hôm nào đã được lặp lại bằng tiếng gào của một đám người cũng ngỗ nghịch không 
kém, “Giết, giết Kiệt, giết Phụng.” Hẳn đám người ô hợp ấy chẳng thể hiểu nổi một sự thật xót xa, họ một lần nữa 
lại muốn đóng đinh tình yêu và giết chết những người công chính. 
 
Lạy Chúa, chớ gì chúng con biết can đảm trong từng bước theo Ngài. Chớ gì những tiếng hò hét kia không làm tình 
yêu trong chúng con nao núng. Chớ gì chúng con được thêm ơn can đảm để biết bước những bước mà Người đã đi. 
 
 
                                Nơi thứ Hai: Đức Giêsu vác cây Thánh Giá 
 

      Họ đã trao cho Người một cây Thánh Giá nặng trĩu. Vai của Người đã ghé vào gánh tội nhân 
      gian. Kẻ theo Chúa hôm nay cũng đang mang trên vai họ những cây thập giá. Cây thật giá của 
      thao thức, của lo âu và phiền muộn – Cây thập giá của trách nhiệm của yêu thương. Họ đã vác 
      để đồng hành với niềm đau của dân tộc. Họ đang sánh bước với bao triệu con người đang phải 
      ngụp lặn trong một xã hội đầy bất công, sợ hãi và đè nén. 

 
Ôi lạy Cha rất thánh, dẫu cho  từng bước của chúng con trên đường về Đồi Sọ có là những bước thấp bước cao, chập 
chững và nhiều chơi vơi, thì xin cho chúng con luôn kiên vững theo Người. Xin cho chúng con thấy được niềm vui và 
an ủi khi được mời gọi vác với Chúa cây thập giá của cuộc đời hôm nay . 
 

 
                                 Nơi thứ Ba: Đức Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 
 
                                    Dưới sức nặng của cây thập giá lạnh lùng, Chúa Giêsu đã ngã xuống đất lần thứ nhất. Lần 
                                    ngã thứ nhất của kẻ theo Chúa hôm nay là lần ứa nước mắt nhìn thấy con dân của Ngài tụ 
                                    tập nơi thánh địa và nguyện cầu trong bình an. Đó cũng là lần phải chứng kiến sự thờ ơ của 
                                    các nhà lãnh đạo thế quyền trước nhu cầu chính đáng của người dân. Quả vậy, chịu sao nổi 
                                    sức mạnh của những thế lực mờ ám quyết tiêu diệt những khao khát rất chân tình? Vác được 
                                    ư những bất công chồng chất? 

 
Lạy Chúa, cho dẫu cây thập giá của cuộc đời có muôn ngàn lần nặng hơn, thì xin đừng để chúng con phải ngã lòng. 
Xin cho chúng con vui vẻ chấp lần được một lần ngã xuống với Chúa, để cây công chính có dịp trổ sinh và hoa yêu 
thương có dịp đâm chồi nở lộc. 
 
 
                                  Nơi thứ Tư: Đức Giêsu gặp Mẹ của Người  
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                                     Chúa đã nghĩ gì khi gặp gỡ Mẹ Người? Mẹ đã cảm gì khi thấy những đau khổ mà con Mẹ 
                                     phải chịu? Hẳn trái tim của cả hai phải đong thật nhiều thổn thức. Con cái của Chúa, của Mẹ 
                                     hôm nay cũng đang phải gặp nhau trong tâm trạng đó. Chúng con đã không cầm được xúc 
                                     động khi nhìn lên thánh tượng của các Người nơi thánh địa. Tim chúng con nghẹn ngào khi 
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nhìn xem hình ảnh của những cụ bà bị đánh đập tàn nhẫn máu me đầm đìa. Chúa ơi, chúng con đã nhìn thấy 
Người trong khung cảnh ấy. 
 
Lạy Chúa, xin cho chúng con thêm một lần noi gương Chúa. Xin cho chúng con thêm một lần dõi theo bước của Mẹ. 
Để rồi cũng như các người, chúng con biết thân thưa hai tiếng xin vâng trong hành trình đầy chông gai trước mặt. 
 
 

Nơi thứ Năm: Ông Simon vác đỡ Thánh Giá Chúa 

                                   Chúa đã chia xẻ trọn vẹn những nỗi niềm nhân thế. Người đã hạ mình chấp nhận sự vác đỡ 
                                      của Simon. Trong cuộc đời hôm nay đã có rất nhiều ông Simon như thế. Khao khát muốn 
                                      hiệp thông chia xẻ của các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đã 
                                      kết thành những Simon sống động. Thập Giá của người nghèo, của những kẻ thấp cổ bé 
                                      miệng giờ đây được chính các tôi tớ Ngài vác đỡ. “Nếu như cầu nguyện mà phải đi tù, thì tôi 
                                      xin tình nguyện đi tù thay cho tất cả.” “Chào anh chị em tôi đi tù.” Những lời nói ăm ắp tình 
thương và trách nhiệm của các vị mục tử đã làm thập giá đời chúng con bớt nặng. 

Ôi lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình tri ân vì những ông Simon mà Chúa gửi tới. Xin Người cũng 
dạy chúng con biết làm những Simon cho nhau. Bởi cuộc đời còn lắm tai ương, và đường về Đồi Sọ còn rất xa. Thế 
giới hôm nay vẫn còn nhiều ma lắm quỷ,  ma còn khoe nhiều lối và quỷ con ham đưa đường. Đừng để chúng con phải 
sa vào chước cám dỗ của chúng, nhưng giúp chúng con biết sống trung tín với Người và với nhau. 
 
 

        Nơi thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Chúa lau mặt 

                    Dải khăn lau mặt của bà Veronica đã in dấu hình ảnh của một Giêsu thương đau. Dải khăn 
                                        ấy đã trở thành dấu chứng của tình yêu và cũng trở thành một lời kết tội cho sự tàn ác của 
                                        thế gian. Vành khăn nào chúng con đã dành cho Chúa hôm nay? Phải chăng là những vành 
                                        khăn lau những giọt nước mắt uất ức mà con dân Chúa đang phải chịu? Vành khăn ấy 
                                        cũng còn là mảnh đất thánh nơi Tòa Khâm Sứ và Giáo Xứ Thái Hà, nơi những giọt mồ hôi, 
                                        máu và nước mắt đã thấm đượm. Nếu như dải khăn của bà Veronica đã vượt qua không 
gian và thời gian để trở thành dấu ấn của tình yêu, thì mảnh đất công viên Ngô Quang Kiệt và Vũ Khởi Phụng 
cũng đã, đang và sẽ là dấu chứng lịch sử của những người dám can đảm làm chứng cho tình yêu. Những mảnh đất 
ấy sẽ trổ sinh nhiều hoa trái dồi dào, bởi chúng đã được thấm đượm một tình yêu vô bờ và một khao khát muốn 
hiến dâng thân mình để bảo vệ cho chân lý. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin và can đảm được làm những vành khăn thấm khô những giọt lệ. Xin cho 
chúng con luôn nhìn thấy Chúa qua dáng hình của những anh chị em đang bị đầy đọa trong đau khổ và bị bách hại 
cách này hay cách khác vì đức tin.  
 

Nơi thứ Bảy: Đức Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai 
 

Ngay cả với sự giúp đỡ của Simon, sức nặng của cây Thánh Giá đã khiến Chúa Giêsu ngã 
xuống đất lần thứ hai. Sức nặng của cây thập giá bất công cũng đang đè trên hàng triệu đôi 
vai của con cái Chúa. Lần ngã thứ hai là lần các nhà cầm quyền ồ ạt tiến vào bao vây thánh 
địa bắt đi những người dân hiền lành vô tội. Đó cũng là lần các em bé, các cụ già và ngay cả 
các linh mục của Chúa phải khóc lóc trong hơi cay, roi điện và dùi cui của những kẻ cuồng 
bạo, những kẻ tay làm, chân đạp, nhưng miệng vẫn leo lẻo chối quanh. 

 
Chúa ơi, một lần nữa xin được ngã với Người. Nhưng xin cho chúng con nhận thức rằng những lần ngã xuống là 
những cơ hội cho chúng con vươn dậy. Đừng để lòng chúng con phải xao xuyến với bạo quyền. Trái lại, cho chúng 
con can đảm học nơi Chúa sự hy sinh và kiên nhẫn tiếp tục đi con đường Chúa mời gọi.  
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         Nơi thứ Tám: Chúa Giêsu yên ủi con thành Giêrusalem 
 

Nhìn thấy đoàn dân khóc lóc, Người đã đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, “Đừng khóc 
thương cho ta, nhưng hãy khóc thương cho con cái các ngươi.”Noi gương Chúa đã có bao 
nhiêu người ghé qua Tòa Khâm Sứ và Giáo Xứ Thái Hà để hiệp thông, an ủi xẻ chia những 
nỗi niềm. Lời mời gọi đồng hành cùng cộng đoàn dân Chúa trở nên linh thánh hơn bao giờ. 
 

                                                  “Đừng khóc thương cho ta, nhưng hãy khóc thương cho con cái các ngươi.” Vâng lạy Chúa, 
                                       đừng chỉ khóc thương cho một Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt, một Linh Mục Vũ Khởi 
Phụng, hay thậm chí, một giáo hội nhỏ bé ở Hà Nội, nhưng hãy khóc thương cho cả dân tộc Việt Nam, đất nước 
Việt Nam. Hãy khóc thương cho con cháu và tương lai của các ngươi.  

 
Cách hành xử thô lỗ của bạo quyền, cách chèn ép dân lành và cướp đi khỏi họ những gì tưởng chừng như hiển 
nhiên nhất, đơn giản nhất. Quyền được làm người, được làm chủ, được tự do sinh sống thờ phượng, được khao 
khát tranh đấu cho công bình – tất cả đã bị chà đạp dưới chân của các nhà lãnh đạo bất lương ngay giữa ban ngày. 
Thế hệ trẻ hôm nay bị đầu độc bởi những gương xấu đó. Đầu óc chộp dựt muốn hưởng thụ một cách bất chính, 
mưu toan bóp méo sự thật bằng mọi giá, thủ đoạn che dấu tội lỗi và khiếm khuyết bằng những văn bản ngớ ngẩn 
bất công. Tất cả những gương xấu đó đã, đang và sẽ làm tổn hại lòng tin của giới trẻ hôm nay và dẫn chúng tới bờ 
của sa đọa tội lỗi. Dân tộc này sẽ đi về đâu, tổ quốc này sẽ đi về đâu khi thiểu số cầm quyền không quan tâm đến 
tiền đồ của tương lai. Đúng vậy, lời Người vẫn còn đó, hãy khóc thương cho con các các ngươi.    
 
Lạy Cha rất nhân lành, xin cho chúng con được khóc với Cha cho một tương lai mờ mịt mà chúng con phải trải qua. 
Xin cho con biết chuyên tâm cầu nguyện nhiều hơn cho quê hương. Xin cho chúng con biết đồng hành với nhau và 
xử dụng tình yêu và tha thứ hầu hoán cải những tâm hồn chai đá ích kỷ đang lèo lái con thuyền Việt Nam của chúng 
con hôm nay. 
 
 

   Nơi thứ Chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba 
 

                    Chỉ vì tình yêu, Chúa Giêsu phải ngã xuống đất lần thứ ba. Lần ngã nào đã là lần ngã thua 
                                        thứ ba mà chúng con phải chịu hôm nay? Bất chấp những giải thích có lý có tình, chính 
                                        quyền đơn phương đặt dấu chấm hết cho sự đối thoại song phương. Họ ồ ạt cô lập Tòa 
                                        Khâm Sứ và GX Thái Hà. Họ đập tan những gì mong muốn và cấp tốc xây dựng những 
                                        công trình vô thưởng vô phạt. Công Viên Ngô Quang Kiệt – Công Viên Vũ Khởi Phụng đã 
                                        là điểm dừng cho lần ngã thua tình yêu thứ ba. Lần ngã thua này còn là lần ngã của vị lãnh 
đạo tinh thần cao cấp nhất Hà Nội Đức Cha Ngô Quang Kiệt khi Ngài kêu gọi sự tự kìm chế, cổ vũ sự công bằng, 
và yêu cầu trả tự do đi lại cho các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá, nhưng sự chân tình của Ngài chỉ được đáp trả bằng 
lời chối tội quanh co, ngay cả khi hàng rào sắt, chó săn, và công an vẫn bao vây dày đặc: chẳng ai cấm quý vị đi lại 
cả. Lần ngã thứ ba cũng là lần ngã của những em bé đến trường mà không được vào lớp, là tiếng nức nở của bao 
sinh viên bị trù dập vì dám cầu nguyện, là cái buồn thăm thẳm của muôn ngàn giáo dân các nơi muốn đến với Mẹ 
nhưng bị đuổi xua, ngăn chặn, đe dọa, bách hại của một lực lượng trung thành với bất công. Theo Người hôm nay 
đã phải ngã như thế đó. 
 
Lạy Chúa, lần ngã thua này là lần ngã thua của tình yêu. Chúng con sẽ không nản lòng và can đảm đứng lên tiến về 
Đồi Sọ với Người. Xin thêm sức mạnh và can đảm của Chúa trên chúng con, để dẫu đường đi có thật nhiều chông 
gai, thì lòng chúng con vẫn kiên quyết trung thành và chân chúng con vẫn tiến đều theo những bước đường Chúa đã 
đi qua. 
 
  

Nơi thứ Mười: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu 
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                                     Chưa vừa lòng với những ngọn đòn tàn bạo, chúng đã lột quần áo Đức Giêsu. Những vết 
                                         thương của Ngài thêm một lần bị toạc máu. Cũng thế, chưa hài lòng với những thủ đoạn 
                                         đê hèn, các nhà lãnh đạo thế quyền Hà Nội hôm nay đã dùng luồng thông tin một chiều mạ 
                                         lỵ vu khống con dân Chúa. Vị lãnh đạo tinh thần của Tổng Giáo Phận, các linh mục GX 
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Thái Hà, và bao tâm hồn thánh thiện đã trở nên bia ngắm cho những con người vô lương tâm nhất. Con dân của 
Chúa đã bị lột trần như Người khi xưa. Vì tình yêu, vì chân lý, vì lý tưởng, dân Chúa hôm nay đã phải chịu bao xỉ 
nhục. Nhưng chính cái trần truồng của họ đã giúp lột tả một sự thật trần trụi hơn: Đất Việt hôm nay không còn 
công lý. Luật pháp tại quê hương Việt Nam hôm nay chỉ có nghĩa trên giấy tờ và bị chà đạp bởi chính những người 
đã viết lên chúng. Sự tự do của toàn dân đang bị giam cầm trong cái tôi ích kỷ của tập đoàn lãnh đạo hung ác. 

 
Lạy Chúa, đừng để vì tủi hổ mà chúng con phải ngã lòng theo chân quỷ dữ. Xin giúp chúng con luôn tỉnh táo và chấp 
nhận mọi thử thách để tiếp tục quảng bá sứ điệp của Tim Mừng: đập tan xích xiềng cho người oan ức, tháo gông cùm 
cho kẻ bị tù đầy, dem ánh sáng của tình yêu cho muôn dân muôn nước. 
 
 

                              Nơi thứ Mười Một: Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây Thánh Giá 
 

Trên đỉnh đồi Canvê hôm nào, đám quân dữ đã đóng đinh Chúa tôi vào Thập Giá. Chúng 
khao khát muốn giết chết biểu hiện của chân lý và tình yêu. Đoàn quân dữ của hôm nay 
cũng đang mưu toan như vậy. Hai văn thư cảnh cáo dành cho Đức TGM Ngô Quang Kiệt 
và các Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Giấy phạt hành chánh dành cho Tòa GM. Thư áp lực của 
một kẻ phàm phu tục tử lên Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Những luận điệu vu không ra 
rả trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tất cả đã trở nên những cây đinh thật sắc 
đóng dân Người vào thập giá.   
 

Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Xin nhìn đến đoàn con của Ngài, những con người sẵn sàng 
sống và chết cho tình yêu. Chớ gì những vết đinh mà chúng con phải chịu hôm nay là những nhắc nhở của tình yêu 
và hy sinh cho chính những kẻ đang bách hại chúng con.  
 
 

                        Nơi thứ Mười Hai: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá 

Giữa hai người phạm nhân, Chúa đã chết tức tưởi trên cây Thánh Giá. Cái chết của Người 
đã trở nên cao điểm của tình yêu. Hàng ngàn con dân của Chúa đã phải sững sờ đau khổ 
khi thấy tượng Mẹ và cây Thánh Giá của Chúa bị đem đi. Hàng triệu trái tim thổn thức vì 
sự thật bị bẻ gãy và công lý bị chà đạp. Công lý, sự thật và tình yêu đã bị giết chết bởi 
những con người kém hiểu biết và thiếu lòng nhân. Nhưng cái chết của Đức Kitô trên cây 
Thánh Giá không phải là dấu chấm hết. Trái lại, nó là sự khởi đầu cho một niềm tin mới 
vững vàng hơn, mãnh liệt hơn. 

Giáo dân công giáo Hà Nội nói riêng và Việt Nam ở khắp năm châu nói chung đã thêm một lần bị đối xử như 
những công dân hạng hai. Nhưng lúc họ bị các nhà lãnh đạo thế quyền cố công bứng ra khỏi mối hệ lụy với quê 
hương là lúc họ được nâng cao lên qua khỏi giận hờn, thù ghét. Đó là lúc họ cùng với Thày Chí Thánh thốt lên 
những lời kinh yêu thương chân tình nhất: “Lạy Cha, xin hãy tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.” 
  

Lạy Cha chí nhân, dẫu cho có phải chết đi ngàn lần cho tình yêu thì chúng con cũng một lòng xin chấp nhận Thiên 
Ý. Chỉ xin Cha thương đến những nhà lãnh đạo thế quyền hôm nay. Xin Cha tha thứ cho họ và ban ân sủng để họ 
biết quay trở về và sống đúng với nhân cách của một con người mà Cha đã tạo nên trong ngày họ cất tiếng chào đời. 
 
 

                          Nơi thứ Mười Ba: Hạ xác Chúa Giêsu ra khỏi cây Thánh Giá 
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   Đức Giêsu nằm bất động trong vòng tay Mẹ Maria. Người đã thật sự chết và hy sinh cho 
                                        tình yêu. NTT kiêu căng gửi văn thư cho HĐGMVN đòi xử lý Đức Cha Ngô Quang Kiệt và 
                                        các linh mục GX Thái Hà. Hàng chục báo lá cải về hùa chỉ trích Giáo Hội. Những màn cải 
                                        lương cò mồi cho vạn dân nói những điều không hay, không phải. Hai công viên được xây 
                                        dựng vội vã đã hình thành. Xác chết của công lý đã được tháo ra khỏi cây thập tự. Nhà cầm 
                                        quyền Hà Nội những mong mọi sự sẽ chấm dứt. Nhưng có đơn giản thế được không khi 
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tiếng gào và khao khát chân lý của toàn dân vẫn còn đó? Liệu có chấm hết được không khi lời mời gọi của tổ tiên: 
sống công bình, bác ái và yêu thương không được đáp trả? Xác đã hạ xuống nhưng hồn vẫn hướng lên cao. Bởi 
tiếng gọi của sự thật vẫn là làn hương thơm bay lên qua các thời đại. 

 
Lạy Chúa, sống trong một xã hội thiếu vắng chân lý khiến lòng chúng con khắc khoải không nguôi. Xin Chúa ban 
muôn vàn ân phúc của Ngài trên chúng con. Để rồi chúng con biết kiên nhẫn chờ ngày được sống lại vinh quang với 
Người, ngày mà muôn gối trên trời, dưới đất hay trong địa ngục âm ty cũng phải quỳ xuống mà tung hô rằng: Đức 
Giêsu Kitô thật là Chúa muôn dân. 
 
  

             Nơi thứ Mười bốn: táng xác Chúa Giêsu trong mồ đá 
 

Mẹ Maria cùng các môn đệ Người đã táng xác Chúa trong mồ trống.  
 

                                        Cây Thập Giá và tượng Đức Mẹ Sầu Bi đã bị đóng vào hòm và đem đi. Xác của Người vẫn 
                                        còn nằm đó. Đem đi đâu, để ở đâu nào ai có biết? Triệu triệu con người Việt Nam đang  
                                        mong muốn một câu trả lời. Hơn thế nữa, họ muốn một lời đáp từ một số nhỏ nhoi những 
                                        nhà cầm quyền còn một chút tâm huyết: có thật không khi các ông muốn đem công lý 
                                        xuống mồ sâu lạnh lẽo? Có thật không khi các ông muốn chôn vùi truyền thống sống yêu 
thương, chân thật, chuộng hòa bình, không gian dối của cha ông? 

 
Cùng với Đức Kitô, hàng triệu con người thiện chí đang bị tang xác trong nấm mồ hoang lạnh. Nhưng trong cái 
hoang lạnh đó, họ chợt cảm nhận ra rằng: họ đang được đồng hành với Thày của mình. Họ tin tưởng mãnh liệt 
vào sự sống lại vinh quang của Người. 
 
Lạy Chúa, chúng con cũng đang được đồng hành bên Chúa trong từng bước tiến về Đồi Canvê. Tòa Khâm Sứ, GX 
Thái Hà đang là những đồi Sọ của thế giới hôm nay. Chớ gì xin Chúa thêm sức mạnh, để chúng con luôn tin tưởng, 
phó thác và sống trung kiên với Chúa. Chớ gì nhờ ân sủng của Người, muôn ngàn khốn khó mà chúng con gặp hôm 
nay sẽ không làm chúng con chùn bước. Chớ gì chúng con cũng biết noi gương Chúa khi xưa, để nói lên lời kinh tha 
thứ cho những người có lỗi với chúng con. Để rồi họ, một ngày kia khi nhìn lên cây Thánh Giá, cũng nhận ra nguồn 
ơn tha thứ cho những tháng năm chồng chất những lỗi lầm. 
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